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Nieuwe buren 

Ding-dong! De bel gaat. Abdul doet de deur open.  
Voor de deur staan een man en een vrouw.  
De vrouw draagt een blauwe hoofddoek en een lange 
jurk. Ze heeft een vriendelijk gezicht en donkere ogen.  
De man heeft kort zwart haar en een kleine baard.  
Hij draagt een trui en een broek. Ze lachen beide. 

"Hallo, wij zijn Nazia en Bashir," zegt de vrouw. "Wij zijn nieuw in de straat. Wij 
komen uit Afghanistan." "Welkom!" zegt Abdul. "Willen jullie binnen-komen?" 
"Ja, graag!" zegt Bashir. 

Ze lopen naar binnen. Abdul brengt hen naar de woonkamer. Daar staat een 
grote, zachte bank. Nazia en Bashir gaan ziČen. De woonkamer is licht en  
gezellig. Er staat een boekenkast vol boeken en een grote plant bij het raam. 

"Willen jullie koāie of thee?" vraagt Abdul.  
"Thee, alstublieft," zegt Nazia. Abdul loopt naar de  
keuken en zet thee. Hij komt terug met een dienblad.  
Op het dienblad staan drie kopjes en een theepot. Er 
staat ook een suiker en melk. "Willen jullie suiker of melk 
in de thee?" vraagt hij. "Nee, bedankt," zegt Bashir.  
"Wij drinken thee zonder suiker en melk." 

Abdul zet ook een koek-trommel op tafel. Het is een  ronde, blauwe doos met 
een tekening van een molen erop. Hij doet de koek-trommel open. Er liggen 
koekjes in. "Willen jullie een koekje?" vraagt Abdul.  "Ja, graag," zegt Nazia. 

Nazia en Bashir vertellen over hun kinderen. "Wij hebben twee kinderen," zegt 
Nazia. "Een jongen en een meisje." "Hoe oud zijn ze?" vraagt Abdul. "Onze 
zoon is zes en onze dochter is vier," zegt Bashir. "Wat leuk!" zegt Abdul. 
"Misschien kunnen ze met mijn klein-kinderen spelen." Nazia en Bashir lachen. 
"Dat is een goed idee!" zeggen ze. 

Abdul vertelt over zijn klein-kinderen. "Ik heb drie klein-kinderen," zegt hij 
trots. "Mijn oudste klein-zoon, Mo, is zeven jaar. Hij houdt van voetbal.  Mijn 
klein-dochter Nour is vijf jaar. Ze vindt het leuk om te tekenen en met poppen 
te spelen. En de jongste, Amir, is drie jaar.  Hij is altijd vrolijk en houdt van  
spelen in de tuin." 

"Misschien kunnen de kinderen samen spelen in het park?" vraagt Nazia. "Dat 
is een goed idee!" zegt Abdul.  "Ik denk dat ze het leuk zullen vinden."  
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