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Lotte moet naar de huisarts 
Lotte is een meisje van tien jaar.  
Vandaag heeft Lotte last van haar keel.  
Het doet pijn als ze slikt en ze hoest ook veel. 
 Ze vertelt het aan haar moeder.  
“Mijn keel doet pijn,” zegt Lotte.  
Haar moeder maakt zich zorgen.  
“Misschien moeten we naar de huisarts,” zegt ze.  
“Ik zal een afspraak maken.”  

Lotte’s moeder pakt de telefoon en belt naar de praktijk van de huisarts.  
De assistente van de huisarts neemt de telefoon op. “Goedemorgen,” zegt ze.  
“Hallo, ik wil een afspraak maken voor mijn dochter Lotte,” zegt haar moeder.  
“Ze heeft last van haar keel.”  

De assistente vraagt: “Wanneer zou u willen komen?”  
Lotte’s moeder kijkt op de klok. “Kunnen we vanmiddag komen?” vraagt ze.  
“Ja, dat kan,” zegt de assistente. “U kunt om drie uur komen. Tot dan!”  
Om half drie gaan ze op weg naar de huisarts. Het is niet ver, dus ze lopen.  
Het is een mooie dag en de zon schijnt.  

Bij de praktijk van de huisarts moeten ze even wachten in de wachtkamer.  
Er zijn andere mensen die ook wachten.  
Er ligt een tijdschrift op tafel en er staat een bak met speelgoed.  
Lotte pakt een pop en speelt ermee.  
Dan roept de assistente: “Lotte, jullie zijn aan de beurt.”  
Lotte en haar moeder lopen naar de kamer van de huisarts.  

De huisarts heet dokter Bakker.  
Hij is een aardige man met bruin haar.  
“Hallo Lotte, hoe gaat het met je?” vraagt dokter Bakker.  
“Niet zo goed,” zegt Lotte. “Mijn keel doet pijn.”  
“Laten we eens kijken,” zegt dokter Bakker.  
Hij pakt een stokje en een lampje.   
“Doe je mond eens wijd open en zeg ‘aaah’.” 

Lotte doet haar mond open en zegt “aaah.”  
Dokter Bakker kijkt in haar keel. “Ik zie het al,” zegt hij.  
“Je keel is rood en ontstoken.” Lotte kijkt naar haar moeder.  
“Is dat erg?” vraagt ze. “Het is niet erg, maar wel vervelend.  
Je moet veel rusten en veel drinken.  
Ik geef je medicijnen mee die je kunt halen bij de apotheek,” zegt dokter Bakker.  

Lotte knikt. Dokter Bakker schrijft een recept voor de medicijnen.  
“Breng dit naar de apotheek,” zegt hij. “Dan krijg je de medicijnen.” 
“Dank u wel, dokter Bakker,” zegt Lotte’s moeder.  
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